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Beste familieleden, vrienden en bekenden,

Het duurt nog een aantal maanden, maar de voorbereidingen zijn 

al even bezig: ik hoop voor onbepaalde tijd in Uganda te gaan wonen 

en werken! 

Op dit moment is vooral nog veel ‘in behandeling’. Mijn website 

(paulnijsse.nl) kan nog wel wat aandacht gebruiken, een 

thuisfrontcommissie moet worden opgezet, financiële zaken geregeld 

worden en wat vooral nu nog even prioriteit heeft: ik ben mijn studie 

aan het afronden. Juist nu er nog veel gedaan moet worden en het een 

en ander onduidelijk is, schrijf ik u deze nieuwsbrief. Juist nu al stel ik 

uw meeleven ontzettend op prijs, bedankt!

In deze en de hierop volgende nieuwsbrieven leest u over mijn dagelijks 

leven. Wat houd mij bezig? Wat gebeurt er om mij heen? Ook probeer 

ik praktische handvatten aan te reiken hoe u met mij mee kunt leven. 

Deze nieuwsbrief: wat bezielt mij eigenlijk om naar Uganda te gaan? 

En: hoe staat het met het afronden van mijn studie? 

Veel leesplezier!

Een hartelijke groet,

Paul Nijsse

http://www.paulnijsse.nl/


De Weg naar Uganda

Het verhaal begint al jaren terug. Niet dat ik toen al nadacht over een leven in 

Uganda. Maar de eerste zaadjes werden toen al wel gelegd. Of richtingaanwijzers 

geplaatst. Sommige waren klein, andere waren groter en namen meer tijd in beslag. 

Engels leren bijvoorbeeld. Tja, dat heeft wel even geduurd; was ook niet mijn 

sterkste kant, maar nu pluk ik er dagelijks de vruchten van. Op verschillende 

manieren kwam ik steeds weer in aanraking met missionair werk; in de kerk, 

vriendenkring, thuis, tijdens vrijwilligerswerk, etc… 

En toen was het voorjaar 2022. Ik mocht zelf één stage voor mijn studie Technische 

Geneeskunde regelen. Het leek eerst een stage bij een ziekenhuisschip van Mercy 

Ships te worden. We hadden goed contact, maar het aanbod bij Mercy Ships en de 

eisen van de opleiding kwamen echter niet genoeg overeen. Precies toen we de 

beslissing namen dat hier een stage niet verstandig was, ontstond er contact met 

Noahs Ark in Uganda. Dezelfde organisatie waar ik 5 jaar daarvoor al een keer 2 

weken op werkweek was geweest. Ondanks een goede tijd daar had ik niet 

verwacht er ooit weer terug te keren. Maar het werd weer waar: soms gaat de ene 

deur dicht en een andere deur juist open. Zodoende heb ik bij Noahs Ark Childrens 

Ministry Uganda (NACMU) van oktober tot januari jl. stage gelopen. Wat een 

leerzame tijd was dat! En er gebeurde iets bijzonders: een liefde en verbondenheid 

met dit werk groeide onmiskenbaar in mij. Goed overleg en beraad volgde. Net 

zoals een toekomst in Nederland, kent een toekomst in Uganda namelijk ook zo zijn 

uitdagingen en moeilijkheden. Is dit de richting van mijn toekomst? Ja, zo bleek in 

het voorjaar van dit jaar. De voorbereidingen zijn toen gestart en momenteel is de 

planning dat ik begin volgend jaar vertrek naar Uganda. Een mooie weg heeft mij 

naar Uganda geleid; en nu bereid ik me met veel zin en vol dankbaarheid voor om 

te leven en te dienen in Uganda!

Natuurlijk is dit zomaar een samenvatting. Veel meer valt er te vertellen, maar ja, dat 

past niet allemaal in deze nieuwsbrief… 

Neem gerust contact op, zodat we hierover door kunnen praten. Ook een presentatie 

voor bijvoorbeeld school of vereniging geef ik graag; schroom niet! 
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Terugblik afgelopen weken

Al sinds januari loop ik met veel plezier stage 

in het Albert Schweitzer ziekenhuis in 

Dordrecht. Daarbij werk ik deels in de 

kliniek. Daarnaast ontwikkel ik een algoritme 

dat beenmergziekten vroegtijdig opspoort, 

zodat deze mensen eerder een adequate 

behandeling kunnen krijgen. Op het moment 

ligt vooral de aandacht op het schrijven van 

de scriptie die bij dit onderzoek hoort, zodat 

ik eind september af kan studeren. 

Tussendoor was het even tijd om juist níet 

aan stage te denken. Waar het zuiden van 

Europa het wat heet had, was het heerlijk 

om in het koelere klimaat van Noorwegen de 

bergen in te trekken. Even lekker het hoofd 

leeg maken, heerlijk!
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Deze nieuwsbrief ontvangt u als familie, vriend, bekende of geïnteresseerde 
van Paul Nijsse. Momenteel bereid hij zich voor om voor onbepaalde tijd te 

gaan wonen en werken in Uganda. Uit overtuiging en in vertrouwen op God.

Nieuwsbrief Paul Nijsse
       www.paulnijsse.nl
       paulnijsse@gmail.com

Steunen
Wilt u onderdeel uitmaken van mijn missie? Het feit dat u deze nieuwsbrief leest doet 

me sowieso al heel goed! Aanmelden voor meer nieuwsbrieven kan via paulnijsse.nl. 

Daarnaast ben ik een gebedsgroep aan het opzetten. Ook hiervoor kunt u zich 

aanmelden op mijn website: paulnijsse.nl. Periodiek hoop ik deze groep op de hoogte 

te houden van specifieke gebedspunten rond mijn leven, werk en omgeving. Van harte 

aanbevolen!

Financieel moet er nog het een en ander opgezet worden; op termijn vindt ik het heel 

fijn als u mij ook financieel steunt omdat ik als vrijwilliger in Uganda actief zal zijn. 

Maar daar over dus later meer…

Aanmelden nieuwsbrief en gebedsgroep

Noahs Ark in beeld
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