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Beste familieleden, vrienden en bekenden,

Fijn dat u weer meeleest en zo uw betrokkenheid laat zien 

op mijn vertrek naar Uganda. Dank!

In de afgelopen tijd is er veel gebeurd. De voorbereidingen op mijn 

vertrek zijn in volle gang, zo is bijvoorbeeld mijn thuisfrontcommissie 

(TFC) gevormd. Ook is het vanaf nu mogelijk om mijn werk financieel 

te steunen. Daarnaast ben ik afgestudeerd en heb ik mooi persoonlijk 

nieuws, sinds september heb ik een vriendin: Laurentine. 

Veel leesplezier!

Een hartelijke groet,

Paul Nijsse

Na een afstudeerstage in het Albert Schweitzerziekenhuis ben ik 
afgestudeerd als Technisch Geneeskundige. Ik heb veel geleerd 
en ook was het een hele fijne tijd in dit Dordrechts ziekenhuis. 
Blij en dankbaar kijk ik ook op de afgelopen studiejaren terug. 

Mooi om te zien hoe God me bij deze studie heeft gebracht, mij 
heeft geholpen tijdens deze periode en de studie heeft gebruikt 

om mij voor te bereiden op het werk in Uganda.

In dit voorjaar (‘23) viel de beslissing dat ik naar Uganda zou gaan. 

Dat er voor mijn vertrek een vrouw in mijn leven zou komen had 

ik toen zeker niet aan zien komen. Toch gaan dingen vaak anders 

dan wij denken: sinds september heb ik verkering met Laurentine 

Bosman. Geen kleine stap voor Laurentine en haar familie, maar 

we zijn blij om van elkaar te houden, weten ons geborgen in Gods 

hand en ervaren Zijn leiding. Op termijn zal Laurentine zich bij mij 

voegen om samen als antwoord op Gods stem te dienen.

http://www.paulnijsse.nl/
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Steunen
Als vrijwilliger ga ik werken bij Noah’s Ark om mij in te zetten voor de zwaksten van de

samenleving. Medische zorg bereikbaar maken en van Gods liefde delen, dat is mijn

missie. Neemt u ook deel aan deze missie?

Deze nieuwsbrief ontvangt u als familie, vriend, bekende of geïnteresseerde 
van Paul Nijsse. Momenteel bereidt hij zich voor om voor onbepaalde tijd te 
gaan wonen en werken in Uganda. Uit overtuiging en in vertrouwen op God.

Nieuwsbrief Paul Nijsse
www.paulnijsse.nl
paulnijsse@gmail.com

Bidt u mee?

paulnijsse.nl/gebed

Steunt u mij financieel?

paulnijsse.nl/doneren

Meelezen = meeleven

paulnijsse.nl/nieuwsbrief

Thuisfrontcommissie (TFC)
Wat is het fijn om een aantal geweldige mensen te hebben die 

meedenken en zich in willen zetten voor dezelfde missie als ik zelf 

heb. Vijf van deze mensen vormen als TFC de schakel tussen u en mij. 

Gijsbert Jacobse (voorzitter), Koen Klein (secretaris), Robert Dooren 

(penningmeester), Bertine Hobbel en Lennart Nijsse: heel hartelijk bedankt en 

veel succes!

Contact opnemen met de TFC? Dat kan via het contactformulier op de website 

(paulnijsse.nl). 

Afscheidsbijeenkomst: 25 januari 23 januari D.V.
Op dinsdagavond 23 januari is er een afscheidsbijeenkomst in Barendrecht. 

Zet de datum alvast in uw agenda, meer informatie over deze avond volgt nog. 

Vertrekdatum: 30 januari D.V.
Het ticket is geboekt; 30 januari hoop ik naar Uganda te vertrekken. Hoewel 

afscheid nemen niet leuk is, zie ik er wel naar 

uit om in Uganda aan de slag te gaan.
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