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Beste familieleden, vrienden en bekenden,

Na een ruime dag reizen was het op 31 januari zo ver: mijn aankomst 

bij Noahs Ark. Ongeveer een jaar aan voorbereiding ging eraan vooraf. 

Graag deel ik in deze nieuwsbrief hoe het is om nu in Uganda te zijn, 

ook blikken we terug op het afscheid en vertrek uit Nederland. 

Hartelijk bedankt voor al jullie meeleven, steun en gebed. Dat geeft 

kracht en maakt me blij. Mooie en lastige dingen wisselen zich hier in 

Uganda af; fijn dat u daarin blijft meeleven!

Veel leesplezier!

Een hartelijke groet,

Paul Nijsse

Aan het werk met op de achtergrond mijn huisje

http://www.paulnijsse.nl/


Afscheid en vertrek

De maanden december en januari waren 

weken van afscheid nemen. In december nam 

ik afscheid van de verschillende verenigingen 

en commissies waar ik lid van was. Eén voor 

één waren het groepen waar ik met plezier 

onderdeel van was. 

In december zijn we met gezin Bosman een 

paar dagen weg geweest. Waardevol om zo 

een paar dagen intensief samen op te trekken.
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Naast het treffen van de laatste voorbereidingen stond januari in het bijzonder in het 

kader van afscheid nemen van familie en vrienden. Als afsluiting van deze periode 

hebben Laurentine en mijn ouderlijk gezin mij naar Brussel gebracht en uitgezwaaid.  

Mooie, vaak ook leuke momenten waren het. Maar tegelijk ook regelmatig moeilijke. 

Want de toekomst is altijd onzeker, maar nu wel in het bijzonder. Juist in die 

momenten is het extra goed om te weten dat dit niet slechts mijn eigen plan is, maar 

het ‘de weg van God’ is. Daarom zal Hij bij ons zijn, zowel in Nederland als in Uganda.

Heel hartelijk bedankt voor alle lieve en bemoedigende gebaren in deze periode!

Op 23 januari was er een bijeenkomst ter 
gelegenheid van mijn vertrek. Tijdens deze 

afscheidsbijeenkomst heeft dominee Joosse een 
meditatie gehouden waarbij we stilstonden bij 

Jezus die zowel een storm als een door de duivel 
bezeten man tot rust bracht. De duivel heeft wel 

veel macht, maar Jezus is sterker. Zowel de macht 
van de duivel als de overwinning van Jezus worden 
duidelijk wanneer God werkt, in Nederland en ook 

in Uganda. Naast de meditatie hebben we met 
elkaar gezongen, werd er een welkomstbrief uit 

Uganda voorgelezen en hebben we veel mensen 
de hand mogen schudden na afloop. 

Dank voor de grote belangstelling!

http://www.paulnijsse.nl/


In de afgelopen weken ben ik in letterlijke en figuurlijke zin geland in Uganda. Rustig

aan begint het hier mijn ‘thuis’ te worden. Werkzaamheden in de kliniek krijgen vorm.

Ik zet mij vooral op technisch vlak in waarbij het gaat om onderhoud en reparatie van

apparatuur in en rond de kliniek. Zo nodig spring ik medisch bij, wanneer de bezetting

laag en/of de druk hoog is. Daarnaast ben ik gestart met zondagschool geven en wat

andere nevenactiviteiten.

Ook was er bezoek uit Nederland: een groep leerlingen van de Guido de Brès kwamen

op bezoek. Met een zelfde reis maakte ik in 2016 kennis met Noahs Ark. Leuk om nu

een nieuwe groep te zien. Wie weet wat voor zaadjes er geplant zijn in deze groep…

Leven in beeld
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(Geregisseerd) afscheid nemen Aankomst in Uganda (Entebbe)

Mijn huisje (midden) Zondagschool

Klussen en repareren Leuke avond met de Guidogroep

Misschien nog beter: 
foto van guido groep en 

bijschrift ‘
Guido groep’ oid

http://www.paulnijsse.nl/
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Steunen
Als vrijwilliger werk ik bij Noahs Ark om mij in te zetten voor de zwaksten van de

samenleving. Medische zorg bereikbaar maken en van Gods liefde delen, dat is mijn

missie. Neemt u ook deel aan deze missie?

Deze nieuwsbrief ontvangt u als familie, vriend, bekende of geïnteresseerde 
van Paul Nijsse. Hij woont en werkt in Uganda om daar juist de zwaksten te 
dienen in Woord en daad. Uit overtuiging en in vertrouwen op God.

Nieuwsbrief Paul Nijsse
www.paulnijsse.nl
paulnijsse@gmail.com
paul_in_uganda

Bidt u mee?

paulnijsse.nl/gebed

Steunt u mij financieel?

paulnijsse.nl/doneren

Meelezen = meeleven

paulnijsse.nl/nieuwsbrief

Van de thuisfrontcommissie (TFC)
Ook als thuisfrontcommissie willen we u hartelijk bedanken voor uw

aanwezigheid tijdens de afscheidsbijeenkomst van Paul! Onze taak als

commissie is om Paul vanuit Nederland (financieel) te ondersteunen. Om dit 

te kunnen doen hebben we uw hulp nodig! Naast de acties die wij zelf 

organiseren zijn we ook op zoek naar projecten of acties waarbij geld opgehaald 

kan worden voor Paul. Heeft u een goed idee voor een actie, dan horen we het 

graag via onze email: tfc@paulnijsse.nl of rechtstreeks via een van de leden van 

de TFC. Ook kunt u het contactformulier invullen op paulnijsse.nl.

Ondertussen zijn we zelf ook bezig met het opzetten van verschillende acties om 

geld op te halen. Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan onze Instagram 

(paul_in_uganda) en lees de nieuwsbrieven goed!

Een hartelijke groet van de TFC:

Gijsbert Jacobse, Koen Klein, Robert Dooren, Bertine Hobbel en Lennart Nijsse
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