Nieuwsbrief #5
Paul & Laurentine

(Gaan) leven in
Uganda

Beste familieleden, vrienden en betrokkenen,

Vandaag ligt er een bijzondere nieuwsbrief voor u. Nu Laurentine

zich meer en meer voorbereidt om ook naar Uganda te verhuizen,
komt deze nieuwsbrief niet meer alleen van Paul, maar van ons samen.
Het hele verhaal van Laurentine is verderop te lezen.

We vinden het fijn dat u meeleest en zo uw meeleven laat zien. Dank!
De komende periode zal voor Laurentine vooral in het teken staan van
afronden, afscheid nemen en voorbereidingen op ons trouwen en
gezamenlijk vertrek naar Uganda. Paul zal tot eind november nog aan
het werk zijn in Noah’s Ark en dan met verlof naar Nederland komen.
Mogen we ook in de komende tijd op uw meeleven en gebed rekenen?

Een hartelijke groet,
Paul Nijsse en Laurentine Bosman

Eind juli waren Laurentine, Robert en Bertine op bezoek
in Uganda. Robert en Bertine zijn naast goede vrienden
ook lid van onze thuisfrontcommissie (TFC). Het was fijn
om samen tijd door te kunnen brengen als vrienden. Ook
hebben Robert en Bertine deze tijd goed gebruikt om een
beeld te vormen van het leven en werken in Noah’s Ark.
Tijdens een safari hebben we nog meer van Uganda |
kunnen zien en van haar natuur kunnen genieten.

Het leven in Uganda kenmerkt zich door dingen die vaak
anders gaan dan gedacht en vaak ook meer tijd kosten.
Mochten Laurentine, Robert en Bertine dat nog niet door
hebben gehad, dan werd dat wel duidelijk tijdens de
terugweg van de safari. Normaal kost het zo’n 7 uur
(inclusief marge) om de benodigde 300km af te leggen.
Nu kregen we 2 keer autopech en duurde de rit zo’n 15
uur. Ver na middernacht kwamen we gelukkig veilig thuis.
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Papier-werk

Waar in Nederland steeds meer digitaal gaat, wordt in Uganda in veel gevallen papier gebruikt.
Afwezigheid of regelmatige uitval van stroom en internet zorgen ervoor dat digitale processen
omslachtig en onbetrouwbaar zijn. Papier is hierdoor in veel gevallen een betrouwbaarder
alternatief. Paul neemt u mee in een paar situaties waarin papier terug komt in zijn werk.

In de kliniek gebruiken we papieren
patiéntendossiers. Ik denk mee over goede
manieren om met deze belangrijke en
tegelijk gevoelige gegevens om te gaan.
Ordenen, bruikbare formulieren maken en
waar nodig digitaliseren zijn onderdeel
hiervan. Daarnaast gebruiken we ook
posters om medische voorlichting te geven.

Veel betalingen gaan in Uganda met contant geld. Alleen in de
supermarkt kan ik pinnen, maar op de markt of langs de straat
(waar ook veel verkocht wordt) gaat vrijwel alles met briefgeld.
Munten worden eigenlijk alleen als wisselgeld gebruikt, het 1
grootste muntstuk is namelijk 12 eurocent waard... -

Wekelijks krijgen we als zondagschool docenten een papier
met daarop de schets voor de aankomende les. Per groep
bespreken we deze opzet en doen waar nodig aanvullingen of
aanpassingen die passen bij onze groep. Tijdens de
zondagschoolles, maar ook tijdens Bijbelstudie, kerk, etc.,
gebruiken we papieren Bijbels om samen Gods Woord te lezen
en te bestuderen.

Hoewel de Ugandese overheid meer en meer inzet op
digitalisering, zijn ook veel processen hierin nog echt
papierwerk. Zo moest ik pas een brief van het hoofd
van ons dorp krijgen. Deze werd netjes met de hand op
effen papier geschreven. Opvallend genoeg zijn er zelfs
formulieren voor de Nederlandse overheid die zo
specifiek zijn voor Nederlanders in het buitenland dat
ze alleen op papier aangeleverd kunnen worden.

Verlof

Eind november hoopt Paul met verlof naar Nederland te komen. Dit in
het kader van onze voorgenomen trouwdag op 23 januari 2025. In
deze tijd hopen we familie, vrienden en betrokkenen te kunnen
ontmoeten. Zie hiervoor de communicatie vanuit onze TFC (pagina 4).
Na ons trouwen en een periode van rust hopen we samen weer naar
Uganda te gaan.
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Laurentine

Waar anderen niet verbaasd waren, verraste ik mezelf er toch een beetje mee. Plotseling ging ik
nadenken over een leven buiten Nederland. Toen ik Paul leerde kennen wist ik over zijn plannen,
maar wilde ik hierin volgen? Ik wist het niet. Wel wist ik dat we in Gods leiding samen verder
mochten gaan. Kort nadat we verkering kregen gaf de Heere mij persoonlijke duidelijkheid. Net als
Abraham kreeg ik de opdracht om mijn land en mijn vaders huis te verlaten. Om te gaan naar het
land wat Hij mij wijzen zou. Ik werd voorbereid op een leven in het buitenland.

Een nieuwe periode brak aan. De tijd dat Paul in
Nederland was, gebruikten we om elkaar goed te leren
kennen. Op 30 januari namen we afscheid en moesten we
onze relatie op grote afstand vervolgen. Dat is niet
makkelijk, bijvoorbeeld wanneer er fijne of moeilijke
momenten zijn en je graag bij elkaar wilt zijn. Zeker niet
wanneer de internetverbinding het af laat weten. Toch zijn
ook deze dagen een zegen voor onze relatie.

In de afgelopen tijd had ik twee keer de gelegenheid om Paul en mijn toekomstig thuisland te
bezoeken. In mei mochten we daar verloven en de afgelopen zomervakantie konden we daar
vakantie houden, samen met twee goede vrienden. Het was fijn om in Uganda te zijn en te
merken dat het land en de mensen maken dat je je thuis kunt gaan voelen. Tegelijkertijd is ‘thuis
voelen’ een gek begrip. Ik ben nog niet thuis in Uganda, maar ook niet meer in Nederland. In
Nederland mis ik Paul, maar straks mis ik mijn familie en vrienden uit Nederland. Gemis en afstand
zullen een onderdeel van ons leven blijven.

Ondanks deze realisatie zijn er ook veel mooie dingen.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen op ons
huwelijk, Paul komt over enkele maanden naar Nederland
en afgelopen maand mocht ik mijn diploma halen na vier
jaar PABO studie.

We zijn dankbaar voor elkaar en voor de weg die God ons
laat gaan. Leven in Afrika zal uitdagend en vaak ook
moeilijk worden. Tegelijkertijd zijn er ook veel dingen om
van te genieten in Uganda. Het simpele. De gastvrije mensen. Het niet hoeven haasten of rennen.
Ik ben dankbaar dat ik niet op eindeloze huizenjacht hoef in Nederland, of een perfecte uitzet hoef
te sparen. Ook dat zijn mooie dingen.

De resterende tijd tot ons trouwen en vertrek is een tijd van aftellen, uitzien en afscheid nemen.
Het is gek om soms te moeten realiseren dat sommige dingen voor de laatste keer zijn: het vieren
van verjaardagen van familie of vrienden, het starten met een nieuwe klas als juf, etc.

Waar ik nu juf ben van groep 4, mag ik straks dezelfde liefde voor kinderen geven in Uganda. In het
onderwijs en breder in de organisatie. Voor nu echter ligt mijn taak nog even in Nederland.

Het leven in Afrika is leven bij de dag. Dat proberen ik hier ook te doen. Want iedere dag heeft
genoeg aan zichzelf. En we zijn iedere dag afhankelijk van Gods zorg in ons leven.
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Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Volleybaltoernooi D.V. 4 oktober

Na een geslaagd benefietconcert afgelopen 22 juni kijken we als TFC alweer
vooruit naar de volgende actie. Aanstaande 4 oktober vindt er een volleybal-
toernooi plaats om geld op te halen voor Paul en Laurentine in het school-
gebouw van de Guido de Bres. Inloop 19.15. Hoewel de inschrijving al vol zit,
bent u uiteraard nog van harte uitgenodigd om de teams aan te moedigen en uw
bijdrage te geven voor het werk van Paul en Laurentine in Uganda!

Verlof Paul

Zoals aangekondigd zal Paul vanaf eind november met verlof zijn i.v.m. het voor-
genomen huwelijk eind januari. Wilt u meer weten over zijn werk in Uganda bij
Noah’s Ark, dan staat hij ervoor open om een avond in te vullen met een
presentatie. We vragen u hiervoor contact op te nemen met de TFC
(tfc@paulnijsse.nl) om dit in goede banen te leiden, bij voorbaat dank!

Tot slot willen we u blijven oproepen om een (periodieke) gift over te maken ten
bate van het werk dat Paul mag doen in Uganda. Onderaan deze pagina vindt u
de link naar zijn website om te kunnen doneren.

Steunen

Als vrijwilligers bij Noah’s Ark zetten wij ons in voor de zwaksten van de samenleving.
Medische zorg bereikbaar maken, pedagogische ondersteuning geven en van Gods
liefde delen, dat is onze missie. Neemt u ook deel aan deze missie?

.
> P

Bidt u mee? Steunt u ons financieel? Meelezen = meeleven

N
v,

paulnijsse.nl/gebed paulnijsse.nl/doneren paulnijsse.nl/nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief ontvangt u als familie, vriend, bekende of geinteresseerde van
Paul en Laurentine. Paul woont in Uganda en Laurentine bereidt zich hierop voor. Ze
= - (gaan) wonen en werken bij Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda om daar juist de
@ paulnijsse@gmail.com , - - i -

zwaksten te dienen in Woord en daad. Uit overtuiging en in vertrouwen op God.
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